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‘Voedsel dat de natuur ons schenkt verdient waardering. Het bord dat met liefde 
ontworpen is en met noeste arbeid gemaakt, wil ook eer bewijzen aan hetgeen erop 
gelegd wordt.’

Deze uitspraak van keramist Piet Stockmans, in wiens werk het bord als gebruiksvoorwerp en als
archetype terugkeert, vat samen waarin de aantrekkingskracht van keramiek voor een groot deel
ligt: de verbondenheid tussen mens en aarde. Een verbondenheid waarbinnen de mens niet enkel
gebruikmaakt van de aarde, maar ze ook liefheeft en eert.  Het bord is als recipiënt het ultieme
object en symbool van die verbinding. Net zoals de kom en de vaas dat zijn. De relatie tussen mens
en aarde komt niet enkel tot uitdrukking in de vorm van objecten. Meer dan welk medium ook leent
klei zich tot thema. Klei ís aarde. Kunstenaars brengen de klei zelf in beeld en maken de relatie met
de aarde tastbaar. 

Kamer vol klei brengt de verscheidenheid binnen keramiek naar voren. Ze toont het sculpturale werk
van vier pioniers die vanaf de jaren vijftig niet alleen de toegepaste keramiek heruitvonden, maar 
bovenal het medium als kunstvorm op de kaart zetten: José Vermeersch, Pierre Culot, Lutgart De 
Meyer en Rogier Vandeweghe. Daarnaast toont ze het werk van de daaropvolgende generatie kun-
stenaars die installatie, landart, performance, video en fotografie in keramiek integreren: Anne Aus-
loos, Nathalie Doyen, Alexandra Engelfriet en Bie Michels. Het is onder invloed van de milieubewe-
ging van de jaren zeventig dat hun aandacht ook uitgaat naar het materiaal, de klei. Ze maken de 
rijkdom aan verhalen die klei in zich draagt, zichtbaar, en daarmee de kostbaarheid van de aarde. 

Vertrekpunt van de tentoonstelling is de vaas. Binnen het werk van  Rogier Vandeweghe (1923-
2020), een van de eerste keramisten in België die in de jaren 1950 het pottenbakken naar een hoger
niveau tilde, neemt die een cruciale plaats in. Zijn vazen krijgen een sculpturaal karakter, niet in het
minst door hun grote formaten, maar ook door hun oneindig uitgepuurde vormen waarin niets te
veel of te weinig is. 
Pierre  Culot (1938-2011)  is  eveneens  een  vernieuwer  van  de  pottenbakkerskunst.  Uit  het
serviesgoed dat  hij  aanvankelijk  maakte,  ontwikkelt  zich  al  snel  een sculpturaal  oeuvre,  met  als
hoogtepunt  zijn  iconische vazen die  met  hun torsovormen de mens oproepen en daarmee een
bijzondere  aanwezigheid  creëren.  In  zijn  werk,  dat  met  de  jaren  steeds  meer  richting  landart
evolueert en deel wordt van de natuur, blijft de potvorm de referentie. ‘Ik weiger abstractie, een
vorm die niet omhult.’ 
Ook in de laatste reeks werken in keramiek die Lutgart De Meyer (1924) maakte, waaruit duidelijk
een verlangen tot loslaten spreekt – de in elkaar gevouwen vormen vertonen inzakkingen, barsten
en scheuren – blijft de vaas of de omhullende vorm zichtbaar. 
Dat de vaas geen statisch gegeven is, wordt eens te meer duidelijk in het werk van Nathalie Doyen
(1964). Na jarenlang kommen en vazen te maken, begon ze deze stuk te smijten en installaties te
bouwen met de brokstukken. ‘Vanuit de brokken ontstaat iets nieuws. Een even sterk beeld als dat
van de vaas. Een dat de binnen- en de buitenkant bij elkaar brengt’. Tegenwoordig werkt ze ook
omgekeerd en bouwt installaties op met keramische elementen. 
Van Bie Michels (1960), die zelf geen keramiek maakt, maar erover reflecteert in haar werk, is een
video te zien waarin een vaas langzaam wordt overschilderd tot deze helemaal verdwijnt.  ‘Het is



bijna meer iets laten ontstaan dan iets laten verdwijnen. Ik werk vaak rond de  spanning tussen aan-
en afwezigheid, tussen wat er wel en niet getoond of gezegd wordt’. 
Anne Ausloos (1954) vergruisde al het keramische werk dat ze tussen 1972 en 1991 produceerde en
dat  nog  in  haar  bezit  was.  Dat  gruis  wil  ze  uiteindelijk  thuisbrengen  in  de  allesomvattende
geologische cyclus. Ze gaat te werk als kunstenaar-onderzoeker. In  In a Lifetime Exploration, haar
bijdrage  aan  Kamer  vol  klei,  onderzoekt  ze  de  eigenschappen  van  het  gruis,  wat  resulteert  in
installaties en een film. 
Ook in het werk van Alexandra Engelfriet (1959) staat het materiaal centraal. Haar is het te doen om
de ervaring van de klei. De aangename sensatie van klei tussen de vingers – die voor een groot deel
de populariteit van keramiek in deze digitale tijden verklaart – verveelvoudigt ze. Ze gaat met haar
hele lichaam in de klei,  met video als  medium bij  uitstek om deze transformerende ervaring te
capteren. Het lichaam daalt af in de aarde en keert eruit terug. Klei is hier niet enkel materie, maar
ook metafoor. 
Dat is ook het geval in het werk van Bie Michels rond de baksteen. Ze toont keramiektekeningen die
ze maakte met het rode gruis van bakstenen. De opstijgende figuren die erin te herkennen zijn,
kunnen niet  symbolischer  zijn.  In  een  video  rond  de  ambachtelijke  productie  van  bakstenen  in
Madagascar, en een installatie, is te zien hoe de baksteen als onderdeel van grotere constructies, net
zoals de vaas, omhult. 
De cyclische beweging in het werk van deze kunstenaars is ook te bespeuren bij  José Vermeersch
(1922-1997). Met zijn aardekleurige mensen- en hondenfiguren lijkt hij op zoek te gaan naar een
staat van zijn die voorafgaat aan het leven, die geen verschil kent tussen mens en dier, tussen man
en vrouw. Een oerstaat die de beperkingen van het maatschappelijke leven overstijgt en de mens tot
deel maakt van een groter geheel. 
In haar nieuwste werk verstevigt  Alexandra Engelfriet klei met schapenwol; ook zij stelt mens en
dier naast elkaar. Over dit werk, vaak rood of fuchsia, hier lichtgroen, zegt ze: ‘Tegenwoordig houdt
kleur me erg bezig.  Ik heb jaren doorgebracht in aarde. Dat was goed, maar de aarde heeft een
donkerte, een zwaarte. Ik wil die achter me laten en kijken wat zich daarboven bevindt. Ik zoek nu
meer het stromende van water of lucht op. Dat vertelt weer een ander verhaal, van lichtheid.’ 

Bij de tentoonstelling verschijnt in samenwerking met uitgeverij MER. B&L de publicatie Hands, Eyes,
Ceramics, die dieper ingaat op het werk van de kunstenaars. 


